
Een gastvrije ontvangst 
 
Op zaterdag 9 april 2011 is er een 
toerustingsdag voor iedereen die betrokken is 
bij het openstellen van kerken.  
Dit is een-  op zichzelf staand- vervolg van de 
dag in maart 2009. Mensen die er toen niet bij 
waren, zijn nu van harte welkom.  
 
Voor het ochtendprogramma hebben we 
gekozen voor een praktische invulling. We 
vragen u folders en/of boekjes mee te nemen 
die aanwezig zijn in uw kerk.  
Zijn deze folders aanleiding tot gesprek?  
Vinden mensen het prettig om met een 
papieren gids de kerk te bekijken? 
Vindt u het fijn om mensen iets aan te kunnen 
reiken?  
Of zou het anders kunnen? 
 
Als u een prachtige folder heeft, kunt u juist 
deze dag anderen helpen. En als u iets zoekt  
op dit gebied, kunt het deze ochtend wellicht 
vinden.  
 

 

Een goed gesprek 
 
Tijdens de vorige Gastvrij- Ontmoeting hebben 
we in rollenspel geoefend met het ontvangen van 
bezoekers.   
We hebben ons gerealiseerd dat er verschillende 
mensen komen met verschillende interesses. En 
die mensen verwachten ook allemaal iets anders 
van ons. 
 
Voor deze dag hebben we gekozen voor een 
bepaalde groep bezoekers. 
Namelijk de mensen zonder kerkelijke 
achtergrond.  
 
U hebt het vast wel eens meegemaakt: 
voorbijgangers komen even binnen omdat de 
deur van de kerk open staat. Ze hebben 
belangstellend voor wat u vertelt.  
Maar ze geven ook meteen aan dat ze niet 
zoveel weten van godsdienst, kerk of geloof. 
 
Ze kennen de Bijbelverhalen niet. En hoe vertel 
je dan iets over het kruis dat in de kerk hangt. Ze 
hebben vaag gehoord van Jezus Christus, leg 
dan maar eens uit wat we op zondag doen in de 
kerk.  

 
 

Kunnen we dan de juiste woorden vinden om 
uit te leggen wat ons bezielt? 
 
 
Als oud-katholieke kerk willen we midden in 
de samenleving staan. 
En in die samenleving komen we steeds 
vaker mensen tegen zonder kerkelijke 
achtergrond. Daarom is het ook een 
uitdaging nieuwe woorden, een nieuwe taal 
te ontwikkelen om te delen waar we in 
geloven.  
 
 
 
Kees van der Zwaard 

Kees van der Zwaard is uitgenodigd om ons 
op inspirerende wijze verder te helpen. Hij is 
theoloog en theatermaker.  
Als geen ander is hij in staat de religieuze 
onderwerpen ter sprake te brengen in een 
eigentijdse vorm. Hij zal ons inspireren op 
een ontspannen en indringende wijze. 
We zijn heel blij dat hij heeft toegezegd aan 
deze dag te willen meewerken.  
(zie website www.keesvanderzwaard.nl) 



Wees welkom 
 
Deze dag is bedoeld voor iedereen die als 
vrijwillige of als betaalde kracht wil nadenken 
met ons over de ontmoeting met mensen van 
nu. En voor iedereen die graag een workshop 
van Kees van der Zwaard wil meemaken. 
 
 
 
De bijeenkomst vindt plaats in  
 
Utrecht. 
 
In het schoollokaal, Mariahoek te Utrecht, 
op zaterdag 9 april 2011. 
 
We beginnen om 10.30 en we sluiten om 
15.00 uur af. Vanaf 10.15 uur is er koffie en 
thee, 
 
Als u zelf een lunchpakket meeneemt, zorgen 
wij voor melk en karnemelk. 
 
 
 
 
 
Voor verdere informatie kunt u zich richten tot 
Joke Kolkman, j.kolkman@xs4all.nl of tot het 
bisschoppelijk bureau 
 
 
 

Het is belangrijk dat we weten hoeveel mensen er 
komen. 
Opgave, graag per mail bij: 
Mariska Donker,  mariskadonker@quicknet.nl 
tel: 023.5392080 
Zo mogelijk voor 1 april. 
 

 
 
 
 
 

Een initiatief van de werkgroep 
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Gast : Kees van der Zwaard! 



 


